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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 18 NOVEMBER 1891 

 Ingezonden stuk. 

Hijkersmilde, 16 Nov. ’91. 

Geachte Redacteur! 

Verzoeke plaatsing voor de volgende regelen in uw blad van heden: 

Hijkersmilde, 15 Nov. ’91. Ook in deze gemeente trad op de weled. heer Jac. van ’t Lindenhout, 

mede-directeur der zoo gezegende Weesinrichting te Neerbosch, dewelke dezer dagen verscheidene 

plaatsen in deze provincie bezoekt, om, door mededeelingen aangaande de inrichting te doen, het lot 

der arme wezen in ’t algemeen, maar bijzonder die der inrichting te bepleiten. 

Zijnen dank uitbrengende voor het toegestane verzoek om voor de gemeente op te treden, verheugde 

genoemde zich, ziende op de flinke opkomst, over de belangstelling in dezen betoond. 

Voor de te doene mededeelingen koos spreker als uitgangspunt het woord der Schrift, dat wij vinden 

opgeteekend in Math. 8:13: “U geschiede naar dat gij geloofd hebt”. De heidensche hoofdman komt 

tot den Heer Jezus om geneezing voor zijn geringen dienstknecht af te smeken. Zijn geloof, waarover 

de Heiland zich verwonderde, zeggende: “Ik heb zelfs in Israël zoo groot geloof niet gevonden”, 

werd niet beschaamd, daar zijn zieke dienstknecht te dierzelve ure gezond werd. 

Behield het geloof des hoofdmans den knecht in het leven, ook de oprichting en instandhouding der 

weezen-inrichting is een zaak des geloofs. Immers, de oprichting der nu zoo bloeiende inrichting, zoo 

deelde spreker mede, voor 30 jaren aangevangen met de opnamen van twee wezen, steunde alleen op 

het vaste vertrouwen  op Hem, die gezegd heeft “die op mij vertrouwd zal niet beschaamd worden”. 

De uitkomst heeft zulks bevestigd, het mosterdzaadje is geworden tot een grooten boom, zoodat er 

thans 1020 weezen worden verzorgd en opgevoed. 

Als een groot voorrecht is het te beschouwen, dat deze inrichting voor arme weezen tot stand is 

gekomen; dit bleek ons uit de vele ervaringen, welke de heer van ’t Lindenhout uit den 30jarigen 

arbeid mededeelde. 

Onder meer wees hij op een meisje, dat aan een weduwe was toevertrouwd en in een zeer 

deerniswaardigen toestand gevonden, in de inrichting werd opgenomen. 

Tengevolge doorgestaan lijden bezweek de kleine, alhoewel alles werd aangewend, toch na een 

verblijf van eenigen tijd; men had het echter nog zoover gebracht, dat zij op twee krukjes rondom het 

ziekenhuis kon springen. 

Op zekeren avond riep men den heer van ’t Lindenhout bij Truitje, zooals de kleine heette.  

Toen hij binnenkwam zag zij hem met haar vriendelijke zwarte oogen aan. Ik geloof zeide hij tot 

haar, dat gij sterven moet, en waar gaat gij dan heen? Waarop zij met een blij gelaat antwoordde: “ik 

ga naar den Heer Jezus”. – Toen nam hij haar in zijn arm en richtte haar zooveel mogelijk op, en toen 

zong zij nog met haar bevend stemmetje: 

“Er ruischt langs de wolken 

Een lieflijke naam”; 

pas had zij die woorden uitgesproken, of ontsliep zij met een glimlach op het gelaat. 

Dat het gesprokene op de hoorders diepen indruk maakte, bleek uit de collecte, die bij het uitgang van 

de kerk werd gehouden voor de inrichting, welke collecte f 52 opbracht. 

Moge verder de inrichting door velen gesteund en door God gezegend worden. 

Bij voorbaat dankzeggende voor de opname. 

U dw. dr., J. JONGBLOED. 

- 

De verpleegden in het armwerkhuis alhier kunnen eenige dagen smullen. Ze werden nl. weer evenals 

vorig jaar verrast door de ontvangst van een flinke hoeveelheid puik rundvleesch. 

Eere den edelen gever, die de armen gedenkt. 

Smilde, 16 Nov. 

 


